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In het bos van Sparrendaal

Als je heel stil bent kun je me in de bossen ontmoeten, want ik ben Fran-
cie de ree en ik ben dol op sparrendaal. Hier woon ik al heel lang met mijn 
broerjtes en zusjes. Francie vindt het heerlijk in de bossen van Sparrendaal 
vooral doordat hier zoveel verschillende bomen en bramen en varens en 
mossen zijn.  

Allemaal eten voor Francie, want ze is dol op verschillende groene hapjes. 
Jij wilt toch ook niet alle dagen hetzelfde eten? 

En let maar eens op, misschien vind je mijn vraatsporen wel.  

Op Sparrendaal zijn er ook veel plekjes om lekker te liggen en uit te rus-
ten. Op deze plekjes krab ik dan wat blaadjes weg van de bodem met mijn 
hoef want ik lig het liefst op de zwarte aarde. Bladeren maken veel te veel 
geluid, dat stoort me want dan weet iedereen waar ik ben. Meestal ga ik 
samen met andere reeën bij elkaar liggen in het bos. Je ziet dan kale plek-
ken op de bodem, maar als jij er bent dan ben ik er niet meer. Want als ik 
mensen aan zie komen, ren ik snel weg. 

Op Sparrendaal hebben we een eigen route, ja je hoort het goed, niet alleen 
mensen hebben een wandelpad, reeën vinden het ook prettig om een wissel 
te maken door het bos. Misschien vind je de wissel wel, want we maken met 
onze hoefjes sporen in het bos. 






